
#ikmaakhetverschil #positievegroepssfeer

Ben jij een echte 

sfeerkampioen?

“Hé, wil je dat ik
even meehelp?”

“Oei, sorry, dat
was niet mijn

bedoeling.”

“Komaan, ge
kunt dat echt

wel!”

“Ik heb dat al ff
opgeruimd, no

stress.”

“Ey, je staat
precies alleen,
kom erbij! Alles

chill?”

“Gaat het een
beetje? Ge ziet
er precies niet
zo happy uit.”

“Ge zijt goed bezig,
gewoon blijven

gaan!”

“Hé, doe ook mee
met ons! ‘t Is hier

wel plezant!”

“Oh, ge zijt nieuw!
Wilt ge anders dat
ik ff toon hoe dat

moet?”

“Ik laat iemand
gewoon zijn

verhaal doen.”

“We lachen
mét elkaar,

niet om
iemand.”

“Ik heb uit
mezelf

......................
......................”

“Ik zeg
spontaan hoi

en byekes met
een smile.”

“Merci hé,
lesgever!”

“Valsspelen,
daar doe ik niet

aan mee! Ik
houd me aan

de afspraken.”

Deze bingokaart is van:  .....................................................


