
We werken met een 35-tal vrijwilligers. Dit zijn voornamelijk oud-ruiters en ouders van onze
ruitertjes. Daarnaast werken we ook met mensen die zich als vrijwilliger aanmelden om te
helpen bij therapie, administratie, enz. We hebben ook mensen die hier starten via
werkstraffen, maar die het zo leuk vinden en blijven plakken als vrijwilliger. Verder krijgen wij
ook veel hulp van mensen met een beperking. Zij vinden het zelf zeer waardevol en blijven dus
komen. Ten slotte werken we ook met mensen die een werkervaringscontract hebben bij VDAB.

WEEK VAN DE VRIJWILIGGER

Iedereen heeft zijn eigen specialiteit

DOORSTROMING IS BELANGRIJK
BIJ DE KALMOES

We hebben dus een zeer grote en diverse groep
vrijwilligers met elk zijn eigen specialiteit. Het
takenpakket is verschillend van persoon tot persoon.
Sommigen helpen bij de verzorging van de paarden, of
helpen tijdens de lessen, ruimen de zadelkamer op of
doen enkele onderhoudstaakjes. Anderen begeleiden
mensen in therapie of zetelen in het bestuur. Iedereen
kiest dus zelf iets waar hij goed in is. Om dit te ontdekken
krijgen ze allemaal een opleiding en starten ze onder
begeleiding. Zo zijn alle vrijwilligers steeds goed
voorbereid op wat gaat komen en komen ze nooit voor
verassingen te staan.

Vijftien jaar geleden zijn we opgestart en vanaf het begin hebben we met vrijwilligers gewerkt.
Zonder vrijwilligers zou het niet haalbaar zijn om de club te laten groeien. Zonder vrijwilligers
zouden we dus gewoon niet bestaan. Wij houden steeds vast aan de kern van een goed
vrijwilligersbeleid: kansen op doorstroming, nieuwe dingen laten ontdekken, uitdagen,
verantwoordelijkheid geven en zeker geen beperkingen opleggen.

Vrijwilligerswerk van bij de start

Wij staan altijd achter onze vrijwilligers, doen eens een praatje, geven hen steeds het gevoel dat
wij hun engagement serieus nemen en dat hun bijdrage enorm waardevol is. Uiteraard is er ook
voldoende ruimte voor ontspanning. Informele momenten zoals een koffie met een koekje of
een kerstfeestje zijn dan ook belangrijk om onze vrijwilligers eens iets terug te geven.

Wederzijds respect


